
    Zuiderkerk - Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

04 januari  Voorganger: Mevr. R. Dekker-Averesch 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht    

als een stralende dageraad 

 

Welkom en mededelingen 

  

ORDE VAN DIENST 

 

Intochtslied (staande) Psalm 72: 1, 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten 

 

Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

 

Moment van Stilte 

 

Bemoediging en groet (staande) 

 

 



Zingen: Lied 213: 1, 5 Morgenglans der eeuwigheid 

 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 

Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 

Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 

van des hemels zaligheid 

voor altijd. 

 

Gebed om ontferming 

 

Bemoediging: Efeziërs 3: 5-6;12 

 

Zingen: Lied 274 Wij komen hier ter ere van Uw naam 

 

Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

  

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 



Schriftlezingen: Jesaja 60: 1-6; Matteus 2: 1-12 
 

Zingen: Lied 496: 1, 3 Een ster ging op uit Israël 
 

Een ster ging op uit Israël 

na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld, 

een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God, 

een mensenzoon gelijk, 

die onze naam draagt en ons lot, 

die nacht begon zijn rijk. 

 

Gij morgenster en mensenzoon, 

breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond 

door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied, 

u allen even na, – 

dan zingt de schepping weer dit lied 

tot in de gloria. 

 

Overdenking  

 

Zingen: Lied 512: 1, 3, 4 O, Jezus hoe vertrouwd en goed 

 

O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 

al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 



Geloofsbelijdenis 

 

Bericht van overlijden 

 

Dankgebed en voorbede 

Wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader” 

 

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie     2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied Psalm 8: 1, 3, 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 

Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

Wegzending en Zegen 

 

Gezongen Amen Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97, 

7825 TC Emmen.  

Dhr. J. Hilberts, Wijkstraat, is verhuisd naar de Zorgvilla, 

Landschapsweg 29, 7844 KE Veenoord. 

Mw. A. de Vries-Rog, Karel Palmstraat, verblijft voor revalidatie in 

Weydestein, afd. 4, Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 

Mevr. T. de Vries-Bijker, Tussenpad, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis, Boermarkeweg te Emmen. 

 

Met de overgang van het oude naar het nieuwe jaar blijven onze zorgen, 

verdriet en ziekte niet achter. Ze gaan mee de drempel over. Laten we 

elkaar bijstaan en bemoedigen. Voor elkaar zorgen waar dat nodig is en 

waar het kan. Alles in de wetenschap dat ook God niet is achtergebleven 

in 2025. Hij zal er ook zijn in 2026 met zijn trouw en nabijheid. Zoals 

verwoord in Lied 511 van Dietrich Bonhoeffer: 

 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

 

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij 

in de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat 

met mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en Mevr. Brink, Vaart z.z. 

 



 

 

Diaconie collecte vandaag: 

Vandaag is de diaconale collecte(eerste rondgang) bestemd voor 

Stichting Present Emmen. Er zal een toelichting gegeven worden door 

een vrijwilliger van Stichting Present voorafgaande aan de collecte. 

 

Kerkasiel Kampen. 

Zaterdag 10 januari gaan we weer naar Kampen. 

Wij zijn ingeroosterd van 14.00 tot 16.00 uur, deze keer doet ook de 

Cantorij mee. 

Zijn er gemeenteleden die dit een keer willen meemaken, zij kunnen 

zich dan opgeven bij Albert Meijering. 

Heel fijn om deze tijd  samen met gemeenteleden te kunnen invullen. 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 11 januari zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per  

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom.  

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 11 januari  

Voorganger Ds. H. Jumelet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst  

  Uitgang: Onderhoud gebouwen 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

